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Ter overdenking. 
 
Je komt als geroepen! Dat is een uitdrukking die we allemaal 
wel kennen en ongetwijfeld ook weleens op ons is toegepast. 
Blijkbaar ben je op het juiste moment, op de juiste plaats, voor 
degene die vindt dat jij als geroepen komt. Voor de ontvanger. 
En als jij de zender bent, dan komt er blijkbaar iemand op jouw 
pad die voor jou komt op het juiste moment. Geroepen worden, 
vroeger als kind, als er gegeten moest worden. Geroepen 
worden als je ergens nodig bent, iemand jouw hulp nodig heeft. 
Het kenmerk van een dergelijke roeping is niet alleen de vraag, 
vaak in een split second, of je gehoor zult geven aan een 
dergelijke roep, maar ook dat het vaak een radicale 
onderbreking is van waar je mee bezig was.  
 

Ik moest aan dit alles denken 
toen ik onlangs naar het 
nummer ‘Solsbury Hill’ van 
Peter Gabriel luisterde. Peter 
Gabriel zingt in het lied 
‘Solsbury Hill’ over zo’n 
persoonlijke, spirituele ervaring. 
Hij was jarenlang de 
leadzanger van de succesvolle 
rockband Genesis. Hoewel het 
ze voor de wind gaat, neemt hij 
onverwacht het besluit uit de 

band te stappen. Gabriel mist de ruimte voor zijn eigen 
artistieke en muzikale ideeën. Hij was iemand geworden, die hij 
eigenlijk niet wilde zijn.  
Tijdens een wandeling hoort de zanger op de top van ‘Solsbury 
Hill’ een stem die hem vertelt zijn spullen bij elkaar te pakken, 
zodat hij thuisgebracht kan worden. Gabriel zingt dat hij 
aanvankelijk niet weet of hij aan deze stem gehoor kan geven. 
Angst en onzekerheid overvallen hem, maar uiteindelijk neemt 
hij een beslissing. Hij slaat een nieuwe weg in om zichzelf en 
zijn ware bestemming te vinden.  



Het klinkt mooi en misschien ook wel romantisch. Het is een 
menselijk en herkenbaar proces. Het is spannend. Peter 
Gabriel zingt: “mijn hart ging van boem, boem, boem”. Veel 
mensen spelen op enig moment in hun leven met de gedachte 
om het roer radicaal om te gooien. In hun persoonlijke leven of 
in het zakelijke leven. Het werk dat ze doen. Maar hoe graag 
mensen het misschien ook wel zouden willen, er zijn ook altijd 
mensen die daar toch niet aan toekomen. Iets houdt hen tegen. 
Angst voor de toekomst. Onzekerheid of het allemaal wel gaat 
lukken. Het roer radicaal omgooien, is een beslissing die je 
nooit zomaar neemt. Daar kunnen maanden, zo niet jaren, 
overheen gaan. Ook al lukt het niet, wie ben ik om daarover te 
oordelen, het kan pas als je je geroepen voelt. Geroepen om 
die stap te zetten. Om je hart te volgen. Ook al zet je die stap 
nooit, dan nog mag ieder mens zich geroepen weten.  
 
https://youtu.be/_OO2PuGz-H8?si=nHwBuDYX4-IHCfoV  
 
 
 
Wat gaat er komen. 
 
We hebben de feestdagen alweer even achter ons liggen. We 
kijken terug op een prachtige kerstnachtviering die, mede door 
de inbreng van de Christmas Sisters, iets intiems had. We 
kijken ook terug op een mooie Kerstzangdienst op 10 december 
jl. in samenwerking met Crescendo. En voor het geval u het 
heeft gemist: de dienst waarin de kalender van Crescendo werd 
gepresenteerd.  
 
En nu kijken we vooruit. Het duurt niet lang meer of we 
beginnen aan de voorbereidingen  voor het Paasfeest. Als 
“familiefeest” heeft het minder te zeggen dan het Kerstfeest. 
Maar kerkelijk gezien is dit het jaarlijkse hoogtepunt. Er is geen 
Kerstfeest, zonder Pasen.  

https://youtu.be/_OO2PuGz-H8?si=nHwBuDYX4-IHCfoV


De Paascyclus, beginnend 
op witte donderdag, 
afgesloten met het 
Paasontbijt op 1e Paasdag, 
vraagt veel in de 
voorbereiding en uitvoering. 
Maar is zeker de moeite 
waard om een keer mee te 
maken, mocht u er nog nooit aan hebben deelgenomen.  
 
Zoals elders in dit nummer uitgebreid te lezen is, ben ik mij aan 
het voorbereiden op mijn afscheid, 12 mei a.s. Ik heb me 
voorgenomen om in de diensten die nog gaan komen vooral 
centraal te stellen de thema’s, de verhalen, de (moderne) 
muziek, waar ik eigenlijk nog nooit aan toe gekomen ben.  
 
 
 
Wat ging ik doen?  
 
Op 12 mei dit jaar neem ik afscheid van u als voorganger. In de 
komende nummers van de Kerkklok wil ik graag kort 
terugblikken op de afgelopen 16 jaar. Ik wil dat doen aan de 
hand van drie thema’s: uitvaarten, pastoraat en kerkdiensten. 
Het zijn drie kernthema’s in mijn werk. In deze eerste bijdrage 
wil ik stilstaan bij het begin van mijn werk en bij het thema; 
uitvaarten.  
 
Waarom ik precies reageerde op de advertentie waarin de 
Protestantse Gemeente Grolloo een voorganger vroeg, weet ik 
niet meer. Blijkbaar was het iets dat me aansprak. De periode 
daarvoor had ik me al afgevraagd of ik het misschien toch eens 
moest proberen; werken in een kerkelijke gemeente. Op zoek 
naar een nieuwe uitdaging. Na mijn theologiestudie had ik 
alleen nog maar gewerkt in de stad, Arnhem en Groningen. En 
in beide steden in het diaconaat. Werken in een kerkelijke 
gemeente leek me kwetsbaar, temeer ook omdat de toekomst 
van de kerk veel meer lag in het stedelijke diaconale werk. De 



kerken liepen, ook toen al, leeg. Aan de andere kant het werk in 
de stad, in het diaconaat, met de doelgroep waar ik toen voor 
werkte, was intensief, maar ook vluchtig. Zomaar ineens 
konden mensen verdwijnen, zonder dat je precies wist waar ze 
gebleven waren. En zag je ze nooit meer terug. Het werk in een 
kerkelijke gemeente leek mij een kans om “iets van een band” 
op te bouwen met mensen. Maar als “stedeling” kende ik ook 
de verhalen van collega’s, predikanten, theologen in dorpen. De 
sociale controle die lang niet altijd als positief werd ervaren. De 
dominee die op een voetstuk staat en de sociale verplichtingen 
die daar uit voort kwamen, waar je niet altijd zin in hoeft te 
hebben. De moeizame relaties met een kerkenraad.  
 
Ik heb in 2007, om precies te zijn op 4 november 2007, die stap 
toch gezet. Ik werd “dorpsdominee”.  Maar niet nadat ik mij 
grondig had laten voorlichten over het wel en wee in een 
gemeente. De “do’s” en de “don’ts” van een dorpsdominee. De 
kerkelijke cultuur in Drenthe. De cruciale momenten waarop je 
er moet zijn. De momenten die voor een belangrijk deel 
bepalen of het wel of niet lukt.  
Werken in een kerkelijke gemeente, in een dorp, was één, maar 
er ook gaan wonen was twee. Daar was ik, in mijn ogen op dat 
moment nog zeker niet aan toe. Ja, ook ik stond bol van 
vooroordelen, dat blijkt maar weer. Pas later heb ik het 
dorpsleven leren waarderen, als betrokken zijn op elkaar, in 
tegenstelling tot de anonimiteit van de grote stad.  
 
Er was mij, door ervaren collega’s, verteld dat de eerste uitvaart 
die je moest doen cruciaal was. Dat bepaalde of een dorp 
vertrouwen in je kreeg. Want daar kwam het dorp naar toe, ook 
de niet-kerkelijke dorpsgenoten. En die eerste uitvaart kwam er. 
Al heel snel. Binnen twee weken. En er zouden nog velen 
volgen. Tot vandaag 42 uitvaarten in 16 jaar tijd. Vraag een 
dominee nooit naar zijn ervaringen met uitvaarten en er komt 
een onophoudelijke reeks verhalen op tafel. Mooie en minder 
mooie ervaringen. Uitvaarten die je nooit meer vergeet. Een 
uitvaart is de enige activiteit die mijn agenda altijd onmiddellijk 
schoonveegde. De vraag of iemand lid was van de kerk, wel of 



geen kerkelijke uitvaart wilde, was voor mij niet belangrijk. In de 
voorbereiding was luisteren en vragen stellen de belangrijkste 
bezigheid. En ook luisteren naar wat er niet werd verteld. 
Tijdens uitvaarten heb ik steeds geprobeerd om dichtbij het 
leven van mensen te blijven. De mooie en de minder mooie 
kanten van iemand. Want als er iets is waar ik maar moeilijk 
mee kan leven, is het gezegde; “over de doden niets dan 
goeds”. Dat doet namelijk geen recht aan de overledene, maar 
ook geen recht aan de nabestaanden, voor wie het zeker niet 
altijd rozengeur en maneschijn was. De vraag wat was er niet 
zo leuk aan de overledene, was geen poging om iemand in een 
kwaad daglicht te stellen, maar een poging om recht te doen 
aan de overledene. Het was wel een vraag die vaak leidde tot 
verwarring. Wat was er niet zo leuk? Ik probeerde de stem te 
zijn van de nabestaanden, dat wat ze zelf maar moeilijk konden 
uiten, want lang niet iedereen is een spreker in het openbaar. Ik 
probeerde troost te bieden aan dezelfde nabestaanden. Ik 
probeerde, vooral kerkelijke, beelden bij te stellen. Zoiets als; is 
er leven na de dood?  Ik probeerde deze vraag altijd te 
beantwoorden door te zeggen; ja er is leven na de dood, zolang 
iemands naam nog wordt genoemd en herinneringen worden 
opgehaald en verteld. En ja, een uitvaart is een van de mooiste 
dingen om te doen voor mij. Dat is namelijk het aller, allerlaatste 
wat je voor iemand kan betekenen.  
 
Gerhard ter Beek 
 
 
GROLLOO – De 12 apostelenboom op de begraafplaats in 
Grolloo is door storm Pia verwoest. Bezoekers aan het 
kerkhof zagen dat een groot deel van de oude beuk was 
afgeknapt.  
De beuk stond symbool voor de twaalf apostelen, de 
verdwenen beuk symboliseerde waarschijnlijk Christus, een 
Christusboom dus. Een symboliek die op diverse 
begraafplaatsen, aangelegd rond 1850, is toegepast. 
De Apostelenboom heeft zijn vorm gekregen door twaalf jonge 
beukjes dicht op elkaar in een plantgat te plaatsen en deze bij 



elkaar te knopen. Die twaalf boompjes vergroeien dan tot een 
boom, waarin de twaalf stammen herkenbaar blijven. Op de 
begraafplaats van Grolloo leverde de boom, bijna 170 jaar later, 
een belangrijke, zo niet de belangrijkste, bijdrage aan de 
gewijde sfeer van de begraafplaats. 

Er was geen rekening 
gehouden met storm Pia. 
De harde wind werd de 12 
apostelenboom fataal. De 
boom is gehalveerd en een 
deel van de stam lag in 
stukken over de graven 
verspreid. Dit tot ontzetting 

van veel inwoners van Grolloo. 
 
 
 
 
Overleden. 
 
Op 2 januari jl. is overleden Marten Maring. De heer Maring was 
geen lid van onze kerk. Hij woonde in Groningen, maar hij was 
jarenlang altijd bij ons in de kerk te vinden wanneer hij samen 
met zijn vrouw verbleef op de Berenkuil. Marten Maring is 90 
jaar geworden. Zijn uitvaart was op 9 januari vanuit de Nieuwe 
Kerk in Groningen.  
Op 4 januari jl. is overleden Riekie Wolf-Rendering. Zij is 95 jaar 
geworden. Haar uitvaart heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.  
 
Zondag 14 januari jl. hebben wij beiden herdacht in de dienst, 
met de woorden:  
 
 
 
 
 
 



Heer, herinner u de namen  
van hen die gestorven zijn, 
en vergeet niet, dat zij kwamen 
langs de straten van de pijn, 
langs de wegen van het lijden, 
door het woud der 
eenzaamheid, 
naar het dag en nacht verbeide 
vaderhuis, hun toebereid. 
 
 
 
Kerkdiensten   
             
11-02-2024 Dhr. G. ter Beek       10:00 uur 
25-02-2024 Dhr. H. Dijkstra           10:00 uur 
10-03-2024 Dhr. G. ter Beek          10:00 uur 
24-03-2024 Mw. S. van der Laan     10:00 uur 
28-03-2024 Dhr. G. ter Beek (Witte Donderdag)  19:00 uur 
29-03-2024 Dhr. G. ter Beek (Goede Vrijdag)  19:00 uur 
30-03-2024 Dhr. G. ter Beek (Stille Zaterdag)  21:00 uur 
31-03-2024 Dhr. G. ter Beek (Pasen; Paasontbijt)  10:00 uur 
 
Kerkdiensten Hendrik Kok 

07-02-2024 Dhr. W. Staal/Mw. A. Hofstee   15:00 uur 
21-02-2024 Dhr. J. de Raadt/Mw. R. Meeldijk  15:00 uur 
06-03-2024 Mw. B. Beunders/Dhr. J. Polman   15:00 uur 
 
Uit de kerkenraad. 
De eerstvolgende 
kerkenraadsvergaderingen staan 
gepland op maandag 4 maart en 
maandag 1 april 2024. 
 
Eind december 2023 heeft de 
kerkenraad de begroting voor 2024 
ingediend. We hebben inmiddels van het Classicale College 
voor de behandeling van Beheerszaken (CCBB) Groningen- 



Drenthe bericht ontvangen dat de begroting 2024 is 
goedgekeurd. 
 
 

Oproep. 
Voor 2024 zijn wij weer op zoek naar amateurkunstenaars die 
in de periode 1 juli tot half september hun werk willen 
exposeren in onze kerk. 
Omdat de expositieruimte beperkt is, zoeken wij bijvoorbeeld 
kunst in de vorm van pentekeningen en/of schilderijen of klein 
aardewerk. Ook handwerkvormen zoals patchwork etc. zijn 
welkom.  
Voor vragen kunt u contact opnemen met Carla Regeer, 
telefoonnummer 06 58 982 272. 
 
 
Verjaardagen. 
Mw. G. Naber-Berkepies   84 jaar  09-01-1940 
Dhr. R.A. Sloots    91 jaar  29-01-1933 
Mw. H. Dilling-Dolfing   86 jaar  08-02-1938 
Dhr. H. Mellema    92 jaar  02-03-1932 
Dhr. J. Enting     82 jaar  05-03-1942 
Mw. W. Gommers-Scholten  97 jaar  06-03-1927 
 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Giften  
 
Stichting Rossing-Koops: €1000,-  
Bloemenpot: € 20,-  
Behoud kerkgebouw: €50,- en €50,- 
 
 
 
 

 
Collecten. 
Wij kennen in onze kerkdiensten drie 
collecten.  
In de regel is in iedere kerkdienst de eerste 
collecte bestemd voor de zorg voor de 
medemens en gaat de opbrengst van de 
tweede collecte naar het werk in onze eigen gemeente. De 
open schaal collecte bij de deur is bestemd voor wisselende 
doelen. 
 
 
De eerste collecte van de maand is altijd voor een 
diaconaal doel. 
Het komende jaar (mei 2023 t/m april 2024) is ons diaconaal 
doel: “de wachtruimte” voor kinderen t/m 16 jaar die geopereerd 
moeten worden. 
 
Het Wilhelmina ziekenhuis in Assen (W.Z.A) heeft zo’n ruimte 
voor patiëntjes en hun familie. 
Deze ruimte kan echter wel wat extra’s gebruiken. 
Voor deze kinderen is het een spannende tijd. 
Een beetje ontspanning en afleiding kunnen ze op zo’n moment 
wel gebruiken.  
Wij willen ze graag helpen met onze bijdrage zodat ze 
spelletjes, filmpjes en andere dingen kunnen aanschaffen voor 
deze kinderen. 
  



 

 

Als ik mijn ogen sluit 
luister ik naar ieder geluid 
muziek komt diep bij me binnen 
mooie klanken, prachtige zinnen 
de tijd staat even stil 
ik denk aan wat ik wil 

Als ik mijn ogen sluit 
trek ik er in gedachten op uit 
naar het moois wat ik heb ervaren 
herinneringen die ik mocht bewaren 
lieve mensen die ik kan waarderen 
ik kan het bijzondere visualiseren 

Als ik mijn ogen sluit 
neem ik een positief besluit 
denkend aan waar ik naar verlang 
hoe ga ik er mee aan de gang 
hoe benut ik mijn innerlijke kracht 
en geef ik waar de wereld op wacht 

Als ik mijn ogen sluit 
kom ik bij mijn kracht uit 
bij mooie momenten in mijn leven 
verlangens die me energie geven 
bij alles wat me zo liefdevol raakt 
en het leven zo prachtig maakt 

(Mark Verhees) 
  



Centrale Adressen 
 
Voorganger  Dhr. G. ter Beek, Brinkakkers 3,  
                             9443PD  Schoonloo 
  mobiel: 06-29318923 
   e-mail: gerhardterbeek1957@gmail.com 

website: www.gerhardterbeek.nl 
 
Contactadres  Mw. M. Dilling, Hofakkers 5,  
  9444XB Grolloo 
  telefoon: 06-22024653 
 
E-mailadres kerk rdilling@kpnplanet.nl 
Website  www.grolloo.com/verenigingen/ 

protestantse-gemeente 
 
Gironummer  NL64INGB0000946558 t.n.v.  
                             Prot. Gem. Grolloo-Schoonloo 
                                                                                         
Giften kerkgebouw NL64INGB0000946558 t.n.v.  
                             Prot. Gem. Grolloo-Schoonloo 
                                  o.v.v. Behoud Kerkgebouw  
 
Bij verhuizing, ziekte e.d. graag bericht naar één van de 
bovenstaande adressen.  
 

De kopij voor de volgende Kerkklok graag 
voor 20-03-2023 naar:  

Carla Regeer, Schoonloërstraat 23, Grolloo 
E-mail: cregeer2@gmail.com, telefoon: 0658 982 272 
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